En zo komt er een einde aan een mooi seizoen...

Ook voor KMD 1 zit het voetbalseizoen 2018-2019 er nu op. Het duurde 1 week langer dan
gebruikelijk door deelname aan de nacompetitie. En daar waar onze jongens het de laatste
competitiewedstrijden voor elkaar kregen om te blijven winnen en zo het kampioenschap nog in het
zicht hielden, weten we nu dat we volgend jaar weer gewoon starten in de 3€ klasse. En waarom ook
niet.

In de wedstrijd tegen VVSB zag het er in de 1° helft eigenlijk best nog wel goed uit. Na 3 minuten lukt
het achtereenvolgens 3 KMD-spelers niet om de vroege 1-0 voorsprong op het scorebord te zetten.
In de 1° helft is KMD toch wel de bovenliggende partij. KMD combineert wat gemakkelijker, daar
waar VVSB zich vooral in fysiek opzicht laat gelden. In de 21 minuut wordt het overwicht van KMD
beloond door een doelpunt van Dylan Groen, na mooi voorbereidend werk van Jesse. KMD heeft
hierna nog wat kansen, maar ook VVSB komt er af en toe gevaarlijk uit. Vlak voor de rust krijgt een
VVSB-speler zijn 2° gele kaart van de wedstrijd. Ook na ruggespraak met de grensrechter blijft de
scheidsrechter bij zijn beslissing en moet VVSB verder met 10 spelers. Ruststand 1-0 voor KMD.

Na de rust blijft Dennis geblesseerd achter in de kleedkamer en wordt vervangen door Wesley. VVSB
gooit nu nog meer energie in de wedstrijd en na een aanval over links en slecht verdedigen scoren ze
in de 51° minuut de 1-1. In de 57° minuut pakt Thiemo geheel onnodig een rode kaart, waarna de
wedstijd KMD verder uit handen glipt. Thom komt nog voor Laurens en Metehan voor Mitch. Voor
VVSB scoort hun fysiek sterke spits vervolgens 2 keer en zo gaan we met een 1-3 stand de laatste
minuten van de wedstrijd in. In de extra minuten scoort Wesley de 2-3, waarbij de VVSB-speler die
de bal afschermt voor een door KMD gewenste snelle spelhervatting door de scheidsrechter bestraft
wordt: geel, zijn 2¢ gele kaart dus kan ook hij vertrekken. De score verandert niet meer en zo gaat
VVSB door naar de 2° ronde. Gefeliciteerd daarmee. Maar wat een vreemde wedstrijd was dit zeg.
VVSB had van alles vandaag wat meer: gele kaarten, rode kaarten en.... doelpunten.

En we mogen best heel even teleurgesteld zijn, maar ach wat hebben jullie ons laten genieten dit
seizoen. Wat mij betreft één van de beste en vooral leukste seizoenen sinds tijden. Bedankt allemaal!

Zo en nu allemaal lekker op vakantie, even geen voetbal en over een week of wat gaan we het
opeens weer missen en vlak daarna starten altijd de trainingen en voorbereidingen op volgend
seizoen weer. Let maar op.

Fijne vakantie!



