
DSVP VE2 - KMD VE1 (uitslag: 1-5): 

De 1e wedstrijd dit jaar moesten wij uit tegen DSVP. We hadden 15 man, dus ruim 

genoeg. Toch startten we met 10 man in het veld, tja rekenfoutje, kan gebeuren. Tis 

maar goed dat Patrick Lambic nog goed kan tellen, want met 1 oog dicht zat er bij 

hem niet veel meer in vandaag. Sjef dirigeerde vanaf de zijlijn door een onwillige knie 

en zag Berry Bako goed spelen. Hij nam zowel het 1e als het 2e doelpunt voor zijn 

rekening. Tja, als de keeper een balletje staat hoog te houden met Berry in de buurt, 

is dat vragen om problemen. Marcel Molentocht, Ab Hamstring, Pistolen Paultje en 

nog 1 werden bij de 1e shift gewisseld, maar het stond nog niet meteen goed. Bij een 

snelle uitval van DSVP, met alleen Tic Tac Theo en Haagsche Wimpie op eigen helft 

werd de bal voorgezet en goed ingeschoten, maar gelukkig redde de lat ons. Het 3e 

doelpunt kwam van de gepoetste schoen van uitstekend spelende Jeroen. Wat was 

hij weer heer en meester op het middenveld. Joop! was minder fortuinlijk toen hij bij 

een doorjoopbal struikelde over…. ja zeg het maar. Voor deze schwalbe had hij zo 

maar geel kunnen krijgen (en de Johnny!), ook al was er niemand in de buurt. Bij een 

stand van 0-3 is het altijd lekker rusten. Maar bij een corner binnen 1 minuut in het 2e 

helft kwam de bal recht op Meester Rob af, die pal naast de paal stond en blokte de 

bal met wat hulp van de paal. We waren gewaarschuwd, want DSVP had net een 

zeer jonge versterking ingebracht, die zich vervolgens na 10 minuten weer liet 

wisselen door een wat oudere veteraan, die zo maar zijn opa had kunnen zijn. Toch 

kwam DSVP op 1-3 door een mooi boogballetje net over de iets te ver voor zijn doel 

staande “stand-in keeper” Tom Tom. Toen kwamen wij weer in actie. Dennis de 

Mennis vond het welletjes en plaatste de bal keurig in het hoekie: 1-4. Drs. J. had al 

eerder 2 kopkansen voor open doel gemist en kreeg de 3e keer een opgelegde kans 

om met zijn befaamde buitenkantje rechts uit te halen en deed dat precies zo, al ging 

de bal er wel via de keeper in: 1-5, en dit was tevens de eindstand. Zo hadden we de 

1e overwinning dit jaar op zak en togen moe maar voldaan naar de kleedkamer. Het 

feest werd nog groter toen Tikkie Rikkie binnen kwam met een goed gevulde krat. 

Uiteraard werd de Johnny gekozen en unaniem toebedeeld aan de beste man van 

vandaag, Berry, die net zijn Baco leegdronk. Hij maakte er zelf 2, was betrokken bij 

de overige 3 goals en speelde de hele wedstrijd. Chapeau! Verder gingen de 

gesprekken over Sneeuwpop, wat volgende week plaatsvindt in het Hofpark, met als 

starter Piccolo Ma Potente, de KMD-huisband en raad eens wie daarin moet spelen: 

juist, onze eigenste Frankie Guitar! Hoe kun je dat nu doen? Dan spelen we onze 

belangrijkste wedstrijd van het seizoen, namelijk tegen de medekoploper VOB! Goeie 

week! 

 


