
HPSV VE1 - KMD VE1 (uitslag: 3-5): 

We werden vooraf vriendelijk begroet door de tegenstander van vandaag. Ik weet eigenlijk niet of dat 

beleefdheid was of dat dit kwam door herkenning, omdat enkelen in het verleden in aanraking waren 

geweest met justitie? Maar goed, we werden in ieder geval gastvrij ontvangen. Al snel lieten wij zien 

wie de meeste aanspraak maakte op de winst en dat waren wij. Binnen 5 minuten een een-twee 

tussen Jeroen en Berry Bako, waarbij de laatste 0-1 op het scorebord zette. Trouwens, niet veel later 

gevolgd door 0-2, ook door laatstgenoemde, waarbij hij de bal met zijn gouden linker keurig over de 

keeper heen in de verre hoek krulde. Niet veel later stond al weer 0-3 op het bord, nu door Jeroen, die 

de keeper verraste met een lob die na enkele keren stuiteren zo in het doel verdween. De wedstrijd 

leek al bijna gespeeld en wij namen wat gas terug. Haagsche Wimpie en Meester Rob hadden het niet 

zwaar vandaag en hadden alle tijd om de bal te passen naar Patrick Lambic of Pistolen Paultje. Alleen 

Frankie Guitar had wat meer moeite om zijn medespelers te vinden. Toch een vrije trap tegen op de 

rand van 16. Carlos Santana zette de verdediging neer, maar vergat daarbij de korte hoek: 1-3. Weer 

geen bitterballen en Tic Tac Theo was niet eens in de buurt! Het 4e doelpunt werd gezet door net 

ingevallen Sjef. Ook Dennis de Mennis liet zich niet onbetuigd en maakte zijn eerdere foutje goed door 

de ruststand op 1-5 te bepalen. Dit alles onder toeziend oog van vers “erelid” Ton het Kanon, die zijn 

hand niet meer uit zijn broek haalde, zo trots was hij, en verder zijn bankmaatje Tinus Positivo en 

gewoon Eric, die zijn nieuwe collega’s kwam aanmoedigen. Zelfs Bickel Beer die net buiten de 

selectie was gevallen vandaag, kwam nog even aanmoedigen en zag dat het goed was, zelfs zonder 

hem. Na de pauze zagen we een heel andere tegenstander. Enkele wissels en veel aanvallender 

voetbal; de wedstrijd lag ineens helemaal open, maar goed, wij hadden (gelukkig) een riante 

voorsprong. In eerste instantie kon Tikkie Rikkie de bal via een perfecte sliding nog net voor de voeten 

van de bijna scorende HPSV-er wegschoppen, maar even later dan toch de 2-5. Het was in deze fase 

pompen of verzuipen, dus ging het gas er op. Iedereen scherp en alle hens aan dek. Soms kwam 

HPSV met 5 man aanstormen en de voorzetten kwamen van alle kanten, maar onder aanvoering van 

Ab Hamstring werden de verdedigers Al Tabib en Marcel Molentocht goed gecoacht en wonnen elk 

duel. Ook Carlos Santana was erg scherp en redde keer op keer, zelfs met de punt van zijn schoen en 

had daarbij ook nog de hulp van de paal nodig. Toch kon nog een tegengoal niet uitblijven, maar meer 

dan 1 lieten wij niet toe: 3-5. Drs. J. had zijn beste actie vandaag door zichzelf te wisselen en speelde 

daardoor bijna foutloos. Hadden wij dan geen kansen voorin? Jazeker, zat! Sjef had er best een paar 

meer mogen maken, werd al gezegd, waardoor de Johnny vandaag naar onze gretige spits gaat, die 

zo graag meer had willen en zelfs moeten scoren, maar daarbij steevast elke kans om zeep hielp. 

Onze beste man van vandaag was Jeroen, die het zijn tegenstander vrijwel onmogelijk maakte om 

vanuit het centrum op te bouwen. We hebben vandaag een collectieve prestatie verricht en staan nu 

zelfs bovenaan (mede door het niet spelen van onze concurrenten). In de kantine bestelden we nog 

een pistoletje met kogelbiefstuk en een whiskey bullet, maar helaas hadden ze alleen maar een 

broodje bal en Bitburger of Gulpener, wat ook errug lekkah was. 



 


