Berkel VE1 - KMD VE1 (uitslag: 1-2)
Net geen bloedeloze nul-nul, wel een gestolen overwinning, en het voelt o zo lekker.

Precies een jaar geleden speelden we ook al uit tegen Berkel en haalden toen nog de dubbele cijfers
qua doelpunten (3-10). Al snel bleek dat de tegenstander dit vandaag niet weer zou laten gebeuren.
Ze waren goed georganiseerd en hadden veel individuele kwaliteiten. Toch kregen wij ruimte met
Berry Bako voorin die veel liep met de bal aan zijn voet, maar het lukte niet om openingen in de
defensie te vinden. Over en weer wat kansen, maar de wedstrijd leek op een bloedeloze nul-nul uit
te lopen. Ook de eerste shift na een half uur met 5 verse spelers bracht weinig verbetering. Marcel
Molentocht vocht felle duels uit met zijn tegenstander en is weer helemaal terug. Verder deed Tikkie
Rikkie erg zijn best en probeerde een bal op kniehoogte te koppen. Dat gaf een impuls aan de goed
gevulde reservebank en onder leiding van Haagsche Wimpie begonnen ze strijdliederen te zingen om
Al Tabib aan te moedigen. En wie kwam daar aanlopen van 2 velden verderop, die alle kabaal bekend
in de oren had geklonken, juist: Michel ter A, die Joop! lekker zag bikkelen op het veld. Na de rust
hetzelfde beeld en de brilstand kwam al op ons netvlies. Daar dacht Berkel anders over en bracht
nogmaals nieuwe wissels in het veld, hetgeen meteen resulteerde in een snelle aanval waar Tic Tac
Theo en Drs. J. geen antwoord op hadden met een scheldende Carlos Santana achter zich: 1-0. De
mouwen werden opgestroopt en Arnaud Tesla kreeg het meteen aan de stok (en aan zijn ribben,
zoals later bleek) met 3 tegenstanders tegelijk. Ook Bickel Beer had het zwaar vandaag en vocht nog
een duel uit met de keeper, maar moest toch het veld voortijdig verlaten. De gelijkmaker viel boven
verwachting en kwam van de voet van Dennis de Mennis via een mooi afstandsschot: 1-1. Een mooie
eindstand, zo leek het, maar daar dacht laatstgenoemde anders over en probeerde nog een
schotpoging. “Helaas” stond Hansie Hansie daarbij in de weg en kreeg de bal tegen zich aan.
Hierdoor werd de bal van richting veranderd en verdween in de hoek van het doel, waar de keeper
nou net niet stond: 1-2. Hoe is het mogelijk! Maar het was nog niet voorbij, want Ab Hamstring kon
nog 1 maal voorzetten en bereikte Sjef daarbij, die 1 meter voor het doel niet faalde. Alleen stond
daar die man met zijn vlag omhoog, hetgeen gehonoreerd werd door de streng fluitende leidsman.
De Johnny was nog bij de buurvrouw van Patrick Lambic, maar hij beloofde dat hij deze na een
grondige schoonmaakbeurt langs zou gaan brengen bij Hansie Hansie, the man of the match.




