
Zo daar ben ik dan weer. Hoop mensen missen schijnbaar de verslagen die geregeld in deze 
app voorbij komen. Heel leuk om te horen dat het gewaardeerd wordt. Dank daarvoor. Maar 
nu over naar de orde van de dag. Na een midweekse wedstrijd tegen Maasdijk-warriors, die 
sportief gezien niet hun verplichting na zijn gekomen dit omdat zij meiden van de 15 
opstellen, hoe triest ben je, wat resulteerde in een ouderwetse veldslag bij Waterloo. Ook 
hier was het zo dat onder Napoleon Dick de wedstrijd verloren ging!! Dit volgens insiders 
geheel onterecht en met het gevolg dat 1 kind het ziekenhuis kon bezoeken. Overigens wil ik 
ff gebruik maken van de gelegenheid om eenieder te bedanken en vooral Useny voor het 
meerijden en het bijstaan van ons teamgenoot. Dank dank. Zo en nu dan de wedstrijd van 
vandaag. Na een goede bordbespreking van onze hoofdcoach Dick gingen onze meiden 
richting veld 1. Ja u leest het goed want KMD heeft het door dat de MO-13 steeds meer het 
gezicht begint te worden van KMD. Vooraf waren alle kaarten uitverkocht en was het onze 
nieuwe vrijwilliger Mario die alle kaarten controleerde op de tribune. Nadat alles goed en wel 
zat waren het de meiden van KMD die als eerste op het veld kwam om hun warming-up te 
doen. Alles wat een zwart/wit hart had klapte juichte zong en of ging uit hun bol. En daar 
kwam de tegenstander het veld op .......ja wat zal ik daarop zeggen....niks en dat zegt al 
genoeg. Afijn op een zon overgoten Costa del KMD begon de wedstrijd onder luid gejuich. 
Maar wat het is, is het, maar onze meiden waren niet echt wakker want het was Duindorp 
wat op dat moment terecht op voorsprong kwam. Maar onder de bezielende enthousiasme 
leiding van trainer Dick en uiteraard van de 12e man, het publiek, kwamen onze meiden 
terug de wedstrijd in. Sterker nog ze liepen uit naar 3-1 voorsprong. Tijdens de rust waren er 
diverse sfeeracties en een fanfareband die ervoor zorgde dat het erg gezellig werd maar 
helaas bij de tegenstander verkeerd viel want wat schetste mijn verbazing.........meisjes van 
11 die net leren voetballen c.q. zindelijk zijn weten het medische encyclopedie beter dan 
welke arts dan ook!! Hoe triest ben je als zoiets ook al in meisjes voetbal de boventoon 
voert!! Triest en zeer respectloos. Maar goed volgens de trainers was er maar 1 manier om 
hen te overbluffen en dat was de score uitbouwen en zo geschiedde. Onze meiden wonnen, 
TERECHT, met 4-1. Na afloop was het teamleidster/teammanager/manusje van alles die 
onze meiden uit dank voor hun inzet en voetbal beloonde met een lekker ijsje en als een 
kers op de taart kregen ze van Dick ook nog gezellig aan tafel een lekker drankje!! Ja 
mensen zonder het woordje ervoor STERKE-drank want het zijn ten slotte nog jonge 
meiden. Na afloop ging iedereen ook voldaan en met een goed gevoel verder het weekend 
in. Wat mij gelijk naar het end brengt en dat is:  
A: Damanja en Kathy dank voor jullie bijdrage en de papa van Kathy dank voor het vlaggen 

maar ook het verblinden van mensen want die zon scheen lekker op je vleespet😜. 

B: Angelique en Dick bedankt namens de meiden voor het ijs en de limonade 
 
Mensen fijn weekend en tot gauw en sorry er zit weinig humor in dit omdat ik flabbergasted 
ben door de woorden van meisjes van 11!! Tot volgende week lieve lezers van dit KMD MO-
13 blad 
 
Ciaooooo 
 


