KMD VE1 — DUNO VE2 (uitslag: 5-3):
DUNO en de Ooievaarsrun:

Voor aanvang van de wedstrijd ging het over de absentie van Bickel Beer en de ooievaarsrun.
Opvallend vaak klonken namelijk de claxons ter hoogte van ons speelveld. Was het onze Bickel, maar
toch niet als passagier? Hansie Hansie was het in ieder geval niet, want die was dit jaar uitgeloot en
stond gewoon op het veld. Ook Al Tabib was weer present en vormde een duo met Tic Tac Theo qua
wissels. We begonnen geconcentreerd, want DUNO had flink gewonnen van Rozenburg, waarvan wij
vorige week nog geflatteerd hadden verloren. Het was inderdaad een sterk DUNO dat het ons erg
moeilijk maakte, maar voorlopig hielden we stand. We kwamen zelfs op voorsprong door Sjef, op
aangeven van Arnaud Tesla: 1-0. Het hadden zelfs nog meer doelpunten kunnen zijn, want ons
spitsenduo vormde een prima koppel, die het de verdediging van DUNO erg lastig maakte. Toch
mocht DUNO aanleggen voor een schot van buiten de 16, die er pardoes invloog: 1-1. Ondanks dat
DUNO het aan de stok kreeg met hun eigen vlagger en er steeds meer verbaal geweld aan hun zijde
was te horen, werden wij steeds sterker en bewezen dit door de 2-1 te scoren via een mooie lob van
Arnaud Tesla over de keeper heen. Ook nam hij de 3-1 voor zijn rekening. Intussen had Nessor nav
Bor de gevaarlijkste tegenstander “uitgeschakeld” en hiermee de angel uit de aanval van DUNO
gehaald. Hiermee had hij uiteraard de Johnny bokaal verdiend. Marcel Molentocht had zijn zeis thuis
gelaten, terwijl hij die op de training nog had gedemonstreerd. De trainingsopkomst was trouwens
afgelopen donderdag fenomenaal: minimaal 14 man van VE1, dus lappen we tegenwoordig ook na
de training. Het moet niet veel gekker worden. Al snel in de 2¢ helft maakte Arnaud Tesla zijn hattrick
compleet: 4-1, ook al was deze niet loepzuiver. De 5-1 werd gemaakt door Sjef. We hadden nog 1
doelpunt nodig om door te bekeren, maar helaas bracht DUNO toen hun geheime wapen in het veld:
een jonge speler met hele lange benen, die Rik James bij de 1° de beste aanval niet kon volgen,
terwijl ook de uitlopende Carlos Santana hem het scoren niet kon beletten: 5-2. De eindstand werd
bepaald op 5-3 door onnodige fouten in onze verdediging, waardoor we zijn uitgebekerd. Wat
vandaag o.a. opviel was dat Paulus zijn Pistool ook had thuis gelaten, want er werd niet met losse
flodders geschoten op medespelers, zelfs niet op Meester Rob en het was opvallend rustaaagh.
Verder had Jeroen zijn schoenen goed gepoetst en was een “zekerheidje” achterin. Tenslotte wil ik
ons nieuwe Dikke Van Dale woord noemen, namelijk doorJoostbal i.p.v. doorJoopbal. Drs. J. dacht
namelijk de bal rechts om zijn tegenstander heen te spelen en er zelf links omheen te lopen, maar
dat lukte toch niet helemaal. Hier moest Patrick Lambic hartelijk om lachen en zat in gedachten al te
genieten van zijn welverdiende biertje. Op de bank ging het gesprek tussen Ton en Tinus met Nick
Tyson over het sluiten van Dreumesland, de créche van zijn dochtertje, maar gelukkig heeft hij al een
andere gevonden, namelijk Tik Tak. En zo is de bal weer rond......

Op de foto onze welbekende DUNO-speler Richard de Mos samen met de Haagse ooievaar (nee,
ondergetekende zat er echt niet in), die daardoor niet mee kon doen met de veteranen van DUNO.



