
Verslag Wanica Star 35+2 - KMD 35+2 (uitslag 5-1): 
 
Vandaag was het wederom een gure en natte dag en dan ook nog eens uit spelen tegen Wanica Star. 
Dit was niet onze favoriete wedstrijd. Toen we echter de kantine in kwamen en de keuken roken 
wisten we wat we hier kwamen doen: in ieder geval na de wedstrijd genieten van een heerlijk pikant 
broodje kip-kerrie. En zo geschiedde. Maar nu eerst de wedstrijd. Voor aanvang stonden we in een 
halve cirkel, 1 minuut stilte voor het familiedrama dat KMD is overkomen. Met name Alex is hier 
nauw bij betrokken. Respect man, je bent een kanjer! Tegen dit zeer behendige team was het 
moeilijk voetballen, maar daarvoor was iedereen vooraf al gewaarschuwd. Niet te lang de bal 
vasthouden en snel proberen de diepte te zoeken was het devies vandaag. De eerste hoge bal was 
echter meteen raak, maar de hierop volgende aanvalsgolf konden we toch aardig pareren, behalve 
die ene keer dan dat onze laatste verdediger werd gepasseerd alsof hij bij madame Tussauds stond. 
Toch hadden we enkele mooie aanvallen en uit één daarvan werd de eretreffer gemaakt door Hansie 
Hansie, die fantastisch met links in de bovenhoek schoot, over iedereen heen en doorgelopen Dennis 
de Mennis hierbij negeerde. 2-1 was de ruststand en er sloop al wat onrust in het team van de 
tegenpartij. Dat is eerlijk gezegd best wel amusant als ze op elkaar beginnen te schelden, ook al 
versta je er niets van. Wij zijn dat wel gewend en koesteren iedere mooie actie en zeker elk doelpunt. 
Intussen hadden we al 2 wissels gehad en hebben de wedstrijd met deze 11 uitgespeeld. Omdat 
Sander voorop ging in de strijd en louter positief coachte kreeg hij de Champie na afloop uitgereikt. 
Het enige wat ik me van de 2e helft nog kan herinneren was dat we als verzopen katten het veld 
verlieten en dat we nagenoeg kansloos waren. Toch hadden we enkele goede aanvallen met Robert 
B. en Dick G. voorin, die dichtbij een doelpunt waren. In de kleedkamer konden we weer opdrogen, 
maar als dan de douche niet warm is, werd het wel erg letterlijk een koude douche. Gelukkig hielp 
het broodje hete kip-kerrie ons met opwarmen. En volgende week uit tegen TAC’90; we kijken nu al 
uit naar de 3e helft. 
 

 


