
Verslag Duindorp SV 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 4-2): 
 
Op deze regenachtige dag mochten we aantreden tegen het altijd lastige Duindorp. Op vrijdagavond 
probeerden een aantal van ons al in de (Haagse) stemming te komen door een avondje uit met de 
Wodan Boys in het Paard gevolgd door de Paap. Wat was dat lang geleden, maar heel gezellig! 
Vandaag moesten we aan de bak en hoe! Vanaf het begin hadden wij niets te vertellen en die gasten 
schoten er op los, steeds onze Paul vindend in de baan van het schot. Na afloop was hij helemaal 
blauw van alle ballen die hij had gestopt (en had wat uit te leggen aan zijn vrouw ’s avonds). Hiervoor 
kreeg hij natuurlijk als beloning Champie mee naar huis. Daar waar Paul niet in de weg stond, 
kwamen ze ons tegen of schoten ze naast. Ondanks alle ruimte die ze kregen duurde het vrij lang 
voor het eerste doelpunt viel. Na een half uurtje stond het pas 2-0 en daar was niet veel op af te 
dingen. Meestal gaan de koppies dan hangen en is de wedstrijd gespeeld, maar niets was minder 
waar. Berrie kwam erin en schoot al snel de 2-1 binnen. Het antwoord van Duindorp liet niet lang op 
zich wachten: 3-1. Van Knip hadden we nog niet zo veel gezien totdat hij liggend de 3-2 inschoot, 
terwijl hij vlak daarvoor oog in oog met de keeper nog een gemakkelijker kans had gehad. Eigenlijk 
was deze ruststand tegen de verhouding in, maar who cares. Het hield ons in de wedstrijd en na de 
donderspeech van onze aanvoerder in de rust stond het in de 2e helft beter. Dit tot grote frustratie 
van de tegenstander, die elke keer weer de keeper en onze verdedigers op hun weg vond, of ze 
schoten weer ouderwets naast of over. We waren onmachtig om een goede aanval op te zetten, 
maar toch konden we enkele speldenprikken uitdelen op hun helft en het had zo maar 3-3 kunnen 
staan als als. Jaja, maar helaas na een strakke lage corner werd de bal eerst geraakt door Duindorp 
en kwam ongelukkig via Nessor in ons eigen doel terecht. Toen was ons verzet wel een beetje 
gebroken. We probeerden nog wel wat, maar toen de scheids affloot hadden we toch wel een 
tevreden gevoel over gehouden aan de wedstrijd. Het was zwaar tegen een fysieke en snelle 
tegenstander, maar we hebben laten zien dat we kunnen strijden en geven ons niet snel gewonnen. 
Het gaat ons erom dat het een leuk spelletje blijft met een gelijkwaardige tegenstander, maar 
winnen zou ook wel een keer leuk zijn. Op naar de volgende. 
 

     


