Verslag De Egelantier Boys 35+1 - KMD 35+2 (beker uitslag 9-4):

Wie kan zeggen dat ze ooit op het sportcomplex Schulpweg in Charlois in Rotterdam zijn geweest?
Nou, wij wel en hoe! Ondanks de mooie ligging hebben we niet zulke goede herinneringen over
gehouden aan de wedstrijd helaas, wel aan de 3¢ helft overigens. Door een wegafsluiting op de A4
moesten we omrijden en kwamen met vertraging aan, waar we welkom werden geheten door Frank
zonder gitaar maar met racefiets, want hij had een weekendje geboekt in de buurt. Dat had hij beter
niet kunnen doen, want zijn kopbal terug op onze keeper was veel te kort. Liever was hij bij zijn
aanstaande eega gebleven, maar wij maken allemaal fouten, daarom passen wij als team zo goed bij
elkaar. Dus kop op en weer verder. Maar helaas ging er meer mis en voor we het wisten stonden we
met 4-0 achter. Gelukkig konden we iets terug doen na goed doorgaan van Robert B., die de keeper
verschalkte met een mooie lob, zodat een ruststand van 6-1 werd bereikt. Helaas escaleerde het in
de 2°¢ helft uit de klauwen, waarbij steeds dezelfde speler was betrokken. Deze beste man was eerder
blijkbaar al begonnen aan de 3¢ helft en dat was goed te ruiken. Voor zijn schaamteloze optreden
heeft hij een staande ovatie gekregen van ons, dat dan weer wel. De scheidsrechter zou dit in goede
banen moeten leiden, maar hij was incapabel helaas. Getuige onderstaande foto was de wedstrijd
het aankijken niet waard, maar dat viel best mee, want we hebben toch maar mooi 3-3 kunnen
spelen in de 2¢ helft. Ook werden enkele penalty’s gegeven en waar zij misten (behalve die in de 1°¢
helft) en overschoten, beloonden wij onszelf wel, klasse Berrie! Ook werd 2x gescoord uit een corner,
ook genomen door Berry. De 1° werd ingekopt door Robert B. en de 2° door Nessor, die niet echt de
grootste is van het stel. We hebben 4 doelpunten gemaakt en dat is het grote winstpunt vandaag. Ga
zo door, blijf er in geloven en dan komen de resultaten vanzelf. We hebben een gemixt team met
diverse unieke karakters en we nemen geen blad voor de mond, maar na afloop weten we elkaar
toch altijd weer te vinden. Ook op KMD trouwens, bij het “Blijven Hangen”, waar Wim, Dennis en
Sander achter de bar stonden, wat een kanjers zijn het toch.




